
 

 

Gemaakt door Annemarieke en Tineke de 

Jager  

Dockinga college 4HE 

Kultuer snuve 

yn Dokkum 

 

Een mooie route door het 

mooie Dokkum waarbij u de 

mooiste plekjes van Dokkum 

te zien krijgt! 

Een afwisseling van beelden 

en gebouwen, dus zeker niet 

eentonig! 

 

En ondertussen loopt U door 

de stad waar u ook  nog win-

kels binnen kunt lopen of ge-

zellig op een terrasje kunt 

gaan zitten. 

 

Dus zeker de moeite waard!! 

 

Over Dokkum 

Dokkum ligt in de gemeente 

Dongeradeel, in het noord-

oosten van Friesland, tus-

sen de Kleistreek en de 

Friese wouden. De stad 

heeft ongeveer 13.000 inwo-

ners. In Dokkum vind je 

vier bolwerken. Ook Dok-

kum is één van de Friese elf 

steden.  

Bij Dokkum denken veel 

mensen meteen aan Bonifa-

tius omdat hij, in 754, hier 

in de buurt is vermoord. 

Maar Dokkum heeft meer, 

veel meer! 

 

 



 

                                                                                                           Vitae Bishops Dokkum 

 

Dit beeld staat aan de 

Hoogstraat in Dokkum. Dit 

beeld stelt de 4 bisschoppen 

voor die in Friesland zijn 

geweest: Bonifatius, 

Willehad, Liudger en 

Willibrord. In het jaar 2007 

is dit beeld in Dokkum 

geplaatst.  

De route 

 

 

                                           

Stadhuis  

In het hart van Dokkum, 

op de Zijl, staat het stad-

huis van Dokkum. Op 3 

september in 1607 besloot 

het stadsbestuur van 

Dokkum om het stadhuis 

te bouwen. Het Mockema-

huis, gebouwd door met-

selaar en steenhouwer 

Jacob Lous uit Harlingen, moest grondig verbouwd 

worden. het stadhuis werd asymmetrisch gebouwd.  

1622 blokhuis 

De route begint bij dit 

mooie historische pand uit 

1622,  wat een van de 

mooie blokhuizen is. Hier-

in zit het leuke winkeltje 

1622lifestyle, wat zeker 

een bezoekje waard is.  

De tol 

De tol staat naast de 

waag in de waagstraat. 

Het staat op het mid-

den van een klein soort 

pleintje tussen al de 

winkels. De kunstenaar 

van dit standbeeld is 

Hilda Kanselaar. De tol 

is gebouwd in het jaar 

1998 van het materiaal 

graniet.  

De drie pilaren 

De 3 pilaren staan in 

de grote Breedstraat 

in Dokkum. De kun-

stenaars van deze 

beelden zijn Hilda 

Kanselaar & Rijna 

Makkinga. Ze zijn ge-

bouwd in het jaar 

1998. Deze prachtige 

drie pilaren verwijzen naar vroeger toen Dokkum 

een hele welvarende handelsstad was.  

Het admiraliteitshuis 

Dit is wel 1 van de bekendste 

huizen in Dokkum. Het admi-

raliteitshuis is een museum 

waarin allemaal voorwerpen 

en beelden uit de geschiede-

nis staan geëxposeerd. Ook 

zijn er in het admiraliteits-

huis allemaal exposities met 

bepaalde onderwerpen die 

worden laten zien. Naast het 

museum ligt een prachtige 

binnentuin. 


